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Hôm nay trong mùa Lễ Hội Quan Âm ở Trung 
Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Houston, cũng là 
mùa Thiền viện Phổ Môn-Khởi đầu (Charles,TX ) ra 
đời cách đây 18 năm, ngày 30 tháng 3 năm 2003. 
Cũng chính trong dịp Lễ Hội Quan Âm vào năm 
2004, chúng tôi có duyên gặp Hòa thượng Thích 
Thông Hải, đây cũng là lần đầu tiên Thầy về dự lễ 
Hội. Sau một vài trao đổi, Thầy cảm nhận sự sống 
thanh tịnh, trong sáng và sự độ sanh đầy khó khăn 
của chúng tôi trong giai đoạn đầu nên có nhã ý 
muốn ghé thăm Phổ Môn. Tại phòng trà Phổ Môn, 
Thầy mở lòng mời chúng tôi ghé Hawaii thăm Thiền 
viện Chơn Không nơi Thầy trụ trì, Thầy nói, ở đó có 
một thiền thất, mời chúng tôi đến tịnh dưỡng vài 
ngày, đồng thời thăm và tắm biển Hawaii sau một 
thời gian tạo dựng cơ sở và độ sanh đầy khó nhọc. 

Tại đây, duyên Giác ngộ dường như đã tròn đầy, 
chúng tôi gặp Thiền sư Thích Thông Hội, người có 
cùng Chốn về và sự sống Giác ngộ với đại nguyện độ 
sanh hiển lộ rõ nơi Thầy trong mọi hoàn cảnh, qua 
vài ngày sinh hoạt và khai mở Tuệ Giác cho Thiền 
sinh Liễu Tuệ (thân mẫu cùng đi với Thiền sư Phổ 
Môn đến Hawaii). Thấy cả hai có cùng đại nguyện 
khai thị điểm hóa giúp mọi người thể nhập Tâm 
Giác Ngộ, giải thoát khổ tử sanh, chúng tôi, thỉnh 
mời Thiền sư về Thiền viện Phổ Môn cùng thực 
hiện tâm nguyện trên!  

Thiền viện Phổ Môn ở giai đoạn đầu, hầu hết là 
thiếu tiện nghi, mà Houston, mùa đông lạnh, mùa 
hè rất nóng, nhà vệ sinh thì xa, bếp thì dột và mục 
nát, chỗ ngủ thiếu thốn... Đây cũng là chủ trương 
của chúng tôi. Con đường Giác ngộ sẽ không dễ cho 
những ai chỉ mưu cầu lợi dưỡng, ưa thích tiện nghi 

trong cuộc sống. Nên thời gian đầu, chúng tôi, vì 
muốn tìm ra những “hạt chắc”, chỉ một lòng cầu 
Giác ngộ, giải thoát niệm dính mắc vào thân, tâm, 
cảnh giới, và những nhân tố đầu tiên này, sẽ không 
màng đến danh lợi, ăn mặc, ngủ nghỉ... 

Thiền sư Suối Từ về Phổ Môn trong giai đoạn này, 
nên chỗ Thiền sư ở là một Thiền Thất đơn sơ (nhà 
kho nhỏ) 10ft x 15ft, để vừa đủ một giường ngủ và 
một bàn viết nhỏ, không heat, không AC, nhưng 
Thầy rất hoan hỷ sống và sinh hoạt cùng Tăng đoàn. 

Điều tuyệt vời là, sự sống Giác ngộ, độ sanh nơi 
Thiền sư không liên quan đến vật chất thế gian này, 
không liên quan đến nơi ăn chốn ở, không vướng 
mắc vào hình tướng Tăng Ni, lớn nhỏ, ta người… 
Sự sống đó thật rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm, 
không gì ảnh hưởng đến Thiền sư, sáng trưa chiều 
tối luôn lưu xuất diệu dụng độ sanh, thể tánh đó 
thấu suốt tâm chúng sanh, nên luôn linh hoạt nhạy 
bén, tùy căn cơ và trình độ từng đệ tử, Thiền sư 
đương cơ khai thị, điểm hóa chỉ cho đệ tử nhận ra 
đâu là Thật, đâu là Ảo hư, một lòng xả bỏ niệm dính 
mắc để sớm thể nhập vào thể tánh của Chư Phật. 
Năng lực Giác ngộ, độ sanh nơi Thầy vô biên, vô 
cùng, không ngừng nghỉ, có sức mạnh giúp học trò 
dựng dậy nỗi trăn trở về sanh tử, tử sanh của kiếp 
người, đủ Tuệ giác và hùng lực để đánh thức Bồ đề 
tâm bị vùi sâu trong khối nghiệp thức mê chấp bao 
đời nơi mỗi đệ tử, từ đó đệ tử phát tâm cầu Giác 
ngộ, giải thoát khổ tử sanh. 

Thầy nói gì là sống như thế, mỗi lời toát ra từ thể 
tánh Giác ngộ nơi Thiền sư như một lưỡi dao bén 
cắt đứt nhiều lớp mê lầm trong tâm đệ tử, có khi, 
chỉ 1 lời nói, làm đệ tử sững sờ vài giây rồi mới trực 
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nhận ra điều Thầy vừa nói, nhờ đó nuôi lớn thêm 
nỗi trăn trở, thôi thúc thể nhập Giác ngộ. Có khi 
một tiếng hét, tiếng quát, làm bừng dậy Chốn về, xé 
tan nhiều lớp mê lầm cố chấp từng làm khổ mình, 
khổ người mà không hề biết, có khi một tiếng cười 
nhẹ nhưng thanh thoát, cho đệ tử thấy cả bầu trời 
bao la thanh tịnh, rỗng rang đầy tình thương toát ra 
nơi Thầy. Có khi, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng, 
Thầy đương cơ ứng ra những lời thơ, mỗi lời, mỗi 
chữ như những mũi tên xuyên thấu tâm từng đệ tử, 
thôi thúc và dựng dậy nỗi trăn trở sanh tử, tâm thể 
chợt bừng sáng, Chốn về Giác ngộ lồ lộ trước mắt, 
liền sụp lạy Thầy xin phát nguyện không làm thân 
cùng tử, chỉ muốn thỉnh cầu Thầy giúp mình về Quê 
Hương Giác Ngộ càng sớm càng tốt, vì biết rằng chỉ 
khi trở về hoàn toàn trong thể tánh của Chư Phật 
mới phá sập cội nguồn vô minh, tham ái và sân hận, 
chấm dứt cái khổ trôi lăn của kiếp người.  

Thầy thường bày ra những “trò chơi” như đào 
mương, chặt, dọn cây, tạo cảnh, làm những đường 
đi xuyên rừng và bứng, dời gốc cây, làm vườn, hay, 
làm việc trên computer, viết bài, làm Đặc san… Thầy 
hòa vào mỗi cuộc chơi với đệ tử, có những Trò chơi 
Vô thượng như khóa tu xuyên bang nhiều ngày. 
Trên xe, từ sáng đến tối, Thiền sư giúp đệ tử trải 
nghiệm nội tâm trong mọi hoàn cảnh, tùy duyên, 
đương cơ đánh thức tiềm năng Giác ngộ, hay điểm 
vào những mê lầm chấp thật của học trò trong lúc 
đối duyên, xúc cảnh, giúp họ thông những bế tắc, 
mỗi lần như thế, đệ tử có thêm niềm tin vào bậc 
Thầy Giác Ngộ, dậy lên niềm trăn trở và sức mạnh 
thỉnh cầu Thiền sư đưa đệ tử về Nguồn Giác, 
nguyện xả bỏ niệm dính mắc luôn trói buộc từng 
phút giây. 

20 năm Giác ngộ độ sanh, nhưng 17 năm Thiền sư 
Suối Từ Thích Thông Hội đã đồng hành cùng chúng 
tôi, sự có mặt của Thầy như chắp thêm đôi cánh cho 
đại nguyện độ sanh của chúng tôi được vươn xa, 
vươn mạnh trong thời vàng thau lẫn lộn, chúng 
sanh chỉ biết chạy theo âm thanh, sắc tướng, lấy giả 
làm thật, ngay cả chấp cứng và dính chặt vào hình 
tướng Phật, những lời dạy của Phật cho là cứu 
cánh, đến lạc mất Chốn về, nuôi lớn thêm hệ thống 
bản ngã, tâm thức đầy thành kiến và định kiến. 

Từ khi về Phổ Môn, Thiền sư coi chốn này là nơi 
thực hiện tâm nguyện độ sanh, chỉ mong sao cùng 
chúng tôi giúp mọi người sớm nhận lại gia tài Vô 
thượng, không còn kiếp cùng tử lang thang nên 
Thiền sư không ngần ngại cùng chúng tôi gánh vác 

“việc lớn”: Dựng dậy Chốn về, khai thông con 
đường Giác ngộ bấy lâu bị vùi lấp, cứu giúp bao 
người đang khổ đau vì không biết “Mình Thật Sự Là 
Ai?!…” Dù biết việc làm này không dễ, người học 
Phật thời nay, phần nhiều sa vào lợi dưỡng, tìm cầu 
đời sống tiện nghi, không có chút chí khí vượt bậc 
của một trượng phu, mà thói đời sâu dày, quen thị 
phi, nhiều cố chấp, quen thói đánh giá, chê khen… 
Nhưng vì sống trong thể tánh rỗng rang, tình 
thương và đại nguyện vô cùng, Thiền sư cùng chúng 
tôi rỗng rang vào đời, đánh thức tiềm năng Giác ngộ 
nơi mỗi người, mặc cho bao trở ngại gian nan. 

Trong số học trò xuất gia, có những người đến từ 

truyền thống nhưng khi về với chúng tôi, được khai 
thị, đánh thức Chốn về, họ đã sớm nhận ra sách vở, 

kinh điển, những cách thực tập mà họ đã từng đeo 
đuổi, chỉ chạm tới ngoài da, không đi vào cốt tủy, vả 
lại, không có bậc Thầy Giác ngộ đương cơ khai thị, 
từng bước soi sáng nội tâm, chỉ thẳng đến chỗ tột, 
phá sập nguồn mê chấp, thì làm sao Giác ngộ giải 
thoát? 

Đến ngày nay, Chốn về Giác ngộ đã được tỏa sáng 
trong Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ ở Mỹ và ở một 
số quốc gia, tuy chưa lan tỏa rộng lớn nhưng ít 
nhiều chúng tôi đã đền ơn chư Phật, chư Tổ phần 
nào, đó là, mỗi thành viên trong Tăng đoàn, xuất gia 
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và tại gia, đều hiểu, tin, nhận ra và thể nhập Tâm 
giác ngộ, giải thoát niệm dính mắc, nguyện một lòng 
cầu thể nhập hoàn toàn vào thể tánh thanh tịnh, 
rỗng rang vô nhiễm của chư Phật, phá sập hệ thống 
bàn ngã luôn vận hành trong tâm.  

Suốt ngày, Thiền sư chỉ làm một việc duy nhất, đó 
là độ chúng. Thiền sư cùng chúng tôi đưa Tăng 
đoàn đi bất cứ nơi đâu, lên núi, xuống biển, khi 

thành thị, lúc thôn quê, nhà ga, bến phà, phi 
trường…, nơi nào có chúng sanh đủ duyên, là Thầy 

không lùi bước. Chúng tôi cùng tổ chức khoá tu ở 
mọi nơi, ngay cả trong mùa COVID, hoặc cho thiền 
sinh trực tiếp dấn thân trải nghiệm các chương 

trình, hoặc ở xa thì online, trải nghiệm các chương 
trình đặc biệt khác, mục tiêu vẫn là: “muốn ngọc 

hiện, thì đá nhân ngã, cố chấp phải được mài mòn, 
cho đến khi viên ngọc quý hoàn toàn hiển lộ”. Sáng 
trưa chiều tối, đương cơ khai thị, điểm hóa, những 

thời khai tâm đánh thức Chốn Về, những buổi tọa 
Thiền dựng lên nỗi trăn trở sanh tử cho người. Tâm 

nguyện của Thiền sư hàm chứa trong các bài 
Nguyện Hương, bài Sám Nguyện, hay trong những 
lời thơ kỳ diệu, đương cơ ứng ra từ thể tánh thanh 

tịnh nơi Thiền sư, giúp đệ tử mạnh dạn lên đường 
Thể Nhập Nguồn Giác, Xả Biển Tử Sinh, … 

Tuy học trò xuất gia, tại gia mỗi ngày mỗi nhiều và 
học trò, mỗi ngày mỗi rõ ràng mục tiêu Giác ngộ 
giải thoát, nhưng Thiền sư và chúng tôi vẫn trăn trở 

vì chưa có những học trò kiệt xuất, đảm đương 
mạng mạch của Phật Tổ tương truyền, con đường 

Giác ngộ vừa được khai thông nếu không người tiếp 
nối, sẽ bị lấp trở lại và “Chốn về” sẽ lại mờ mịt xa 
xôi… Người tu có căn cơ, có tâm huyết sẽ không còn 

nơi y cứ, lại lạc mất Chốn về, sa vào mê trận tầm 
chương, trích cú, lý giải trên đầu môi mà không có 

sự sống rỗng rang, thanh tịnh, vô nhiễm, từ bi và 
Trí tuệ… Những suy tư, trăn trở này, Thiền sư 
thường tâm sự cùng chúng tôi trong những lần bên 

tách trà buổi sớm. Và điều này cũng là nỗi trăn trở 
khôn nguôi của chúng tôi từ khi thể nhập hoàn toàn 

vào thể tánh thanh tịnh rỗng rang của chư Phật.  

Thử hỏi, trên đời này, làm sao có người đồng 
hành, cùng Chốn Về, cùng chung đại nguyện độ 
khắp chúng sanh. Trong những lúc đương cơ độ 
chúng, kẻ trước, người sau, hô ứng, xướng họa nhịp 
nhàng, dị khẩu, đồng âm, khai thị, điểm hoá học trò, 
và cùng dấn thân hết lòng vì đại nguyện độ sanh 
như thế. Thầy cũng thường nói, chính vì điều này, 
ngay từ đầu, khi về Phổ Môn, rồi lại có Suối Từ, 
Thầy không có lý do gì để đi đâu nữa, vả lại, khi bắt 
đầu có chúng và số lượng tăng dần, không có thời 
gian độ chúng, đánh thức Chốn về, khai phá mây 
mê lầm giúp học trò thì đâu có thời gian nhận lời 
mời đi chỗ này chỗ kia?  

17 năm đồng hành độ sanh là một chặng đường 
không dài, cũng không ngắn, tuy tuổi đời có chồng 
chất nhưng việc độ sanh nơi Thiền sư luôn lớn 

mạnh, sức sống Giác ngộ và tình thương chúng 
sanh của Thiền sư vô cùng, vô tận, thể hiện qua sự 

miệt mài độ chúng, làm việc, mà nét tươi tắn, hồn 
nhiên, trong sáng và mạnh mẽ lúc nào cũng hiển lộ 
nơi Thiền sư. Đó là sức mạnh, niềm tin và là Chốn 

Về Tối Thượng cho đệ tử xuất gia, tại gia Phổ Môn- 
Suối Từ ở Mỹ và các nơi trên thế giới quy ngưỡng. 

Học trò các nơi đều cảm tâm nguyện độ sanh và sức 
sống Giác ngộ tuyệt vời của Thiền sư!  Giờ đây, họ 
chỉ một lòng dấn thân nhập cuộc, trải nghiệm để 
được thể nhập hoàn toàn vào thể tánh thanh tịnh 
của Chư Phật, giải thoát khổ trôi lăn. 

Thiền sư Phổ Môn-Diệu Thiện

Quý Thầy 

Giác ngộ & 

tăng đoàn 

trong chuyến 

hoằng pháp 

tại nước Mỹ 
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